
KBO 21 november 2013, Velp.  

 

Hier tezamen gekomen staan we met ingetogenheid stil bij ons leven met 

elkaar, in een wereld die slechts verdeeldheid lijkt te kennen. Een ook waar 

oorlog en strijd aan de orde van de dag zijn. Een wereld die niet lijkt op Uw 

opdracht aan ons: te leven voor en met elkaar volgens uw visioen van vrede. 

We leven echter in een wereld vol duisternis. Een wereld ver verwijderd van 

die vrede. Maar er is Uw visioen van vrede, ons visioen van vrede: Zolang er 

mensen zijn op aarde. We zijn op weg naar Kerstmis, feest van het verschijnen 

van Uw Licht in de wereld. Uw Licht stoot ons aan. Het vraagt van ons elkaar 

onbevangen in de ogen te kijken en afgaan op elkaar. Mogen we denken aan 

die belijdenis van Huub Oosterhuis over Uw  

aanhoudend Licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, 

kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

Mogen we openstaan voor die boodschap van Kerstmis , dus met de ogen van 

het dat kind kijken of ergens al zijn wereld daagt waar mensen waardig mogen 

leven en elk zijn naam in vrede draagt. En daaraan bijdragen.  

Huub Oosterhuis noemde dit zijn belangrijkste zin over Jezus van Nazareth.  

Amen.  

 

Dieren 20 november 2023 

Frans Koevoets, die helaas verhinderd is.  

Met hartelijke groet 

 


